‘Ineens besefte ik: jezus,
Baaijens, natuurlijk leeft

de natuur. Had je echt zeven
expedities nodig om die
gedachte toe te laten?’

De Nederlandse ontdekkingsreiziger Arita Baaijens vertrekt niet op reis, maar op avontuur.
Almeer dan dertig jaar doorkruist ze de meest onherbergzame gebieden op aarde. cccrMaya Toobat

WIE IS
ARITA
BAAIJENS?

Woestijnreiziger

o Arita Bazijens zou je

de Nederiandse Dixie
Dansercoer kunnen
noemen: een moderne
ontdekkingsreiziger, die

ons anders naar het leven
doet kijken. \
an de Zuidpo
Dansercoer 4 vas
de woestijn lange tijd voor
Baaijens.

o Tussen haar dertigste en

haar vijftigste maakte ze de
ane na de andere maan-
denlange expeditie door de
woestijn, soms met alleen
maar het gezelschap van
haar kamelen, Later ver-

legde ze haar terrein naar
Sibarie, en cmeirkelde ze
te paard het Altaigetergte:
1.500 kilometer door
meeil jk tereikbare gebie-
den in Kazachstan, China,
Mongolié en Rusland. »




